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Inleiding bij de vespers. Om voor jezelf te lezen.  

 

Al eeuwenlang mediteren mensen over de zeven Kruiswoorden 

van Jezus aan het kruis. Vanaf de twaalfde eeuw om precies te 

zijn. Toen hebben schrijvers één harmonieus verhaal gemaakt  

van de vier evangeliën die in de Bijbel staan. Daarin werden de 

zeven kruiswoorden bij elkaar gezet. In geen enkel evangelie 

komen ze alle zeven samen. De zeven kruiswoorden werden wel 

gezien als de meest heilige woorden die Jezus heeft gesproken 

omdat Hij ze sprak aan het kruis, in het aanschijn van de dood 

en omdat de kruisdood als het heiligste van het christelijk 

geloof werd en wordt gezien.  

De zeven woorden hebben een bijzondere opbouw: in het eerste 

kruiswoord spreekt Jezus God aan als ‘Vader’, het middelste 

woord is een schreeuw om God die weggegaan is, in het laatste 

woord richt Hij zich weer tot zijn Vader.  

Richt Hij zich eerst nog met troostende en moed insprekende 

woorden tot de mensen om Hem heen – en daarmee ook ons? – 

daarna worden de woorden steeds indringender en 

aangrijpender.  

In de zeven vespers vormen deze zeven kruiswoorden het hart 

van ons samenzijn. 

 

Het vijfde kruiswoord: 

Ik heb dorst. 

 



 

In stilte komen we binnen 
 

 

 

Introïtus: Koraalbewerking "Erbarm' dich, o Herre Gott",  

BWV 721 - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

Aansteken van drie kaarsen aan het licht van de Paaskaars  

 

Stilte 

 

We zingen 3x Lied 296 – alleen het refrein 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de drempel 

 

 Liturg Eeuwige, onze God 

 Allen ZIE ONS HIER AAN 

 L Gij die gezegd hebt: Ik zal er zijn 

 A WEES HIER AANWEZIG 

 L Uw naam is dat Gij mensen helpt 

 A WEES ONZE HULP 

 L Gij die alles gemaakt hebt 

 A MAAK ALLES NIEUW 

  AMEN 

 

 

Openingslied – We zingen Lied 536 vers 1, 2 en 3 



 

1 Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

2 De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

 

Lezing van de Psalm bij het vijfde kruiswoord 

Psalm 69 eerste verzen naar Huub Oosterhuis 

 

We zingen Taizé lied 83  3x 

 
 

 

Korte stilte 

 

Woorden uit het Evangelie van Johannes 19: 28 

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in 

vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’  

 



 

 

Overweging 

Peilloze diepten dreigen mij,  - mijn handen  

tasten radeloos rond…. 

 

Ach tevergeefs, God, help! Mijn ogen branden,  

mijn keel is rauw, mijn mond  

laat geen geluid meer vrij…..scheurende krampen  

trekken mij naar de grond…. 
(naar psalm 69 Gabriël Smit) 

 
Stilte 

 

Muzikaal intermezzo: Koraalprelude "Ach Gott vom Himmel , sieh 

darein" - Johann Pachebel (1653-1706) 

 

Stilte 

 

Gebed en stil gebed 

 

Samen bidden we het Onze Vader (Uit NBV21) 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

Avondlied 263: 1, 2, 3 

 



 

 
 

 

 

 



 

Zegenbede 

 

Liturg Moge de Heer ons zegenen en beschermen 

 Allen MOGE DE HEER HET LICHT VAN ZIJN GELAAT 

  OVER ONS DOEN SCHIJNEN EN ONS GENADIG ZIJN 

 L Moge de Heer zijn gelaat ons toewenden 

 A EN ONS VREDE GEVEN.  

AMEN. 

 

We doven een kaars. Twee blijven er nu nog branden. 

 

We zingen Lied 600  vers 4 

 

4 Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

 

 

 

In stilte verlaten we kerk 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang is een schaalcollecte voor de uitgaven bij de vespers. 
 

Uw bijdrage kunt u ook overmaken op bankrekeningnummer: 

NL09 RABO 0371 6060 20 tnv Prot. Gemeente Wognum/BSN. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-code hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De komende vespers zijn op de volgende woensdagen in Wognum, 

telkens om 19.00 uur : 

 

 9 april 

 16 april 

 

Aansluitend de volgende diensten in de Stille Week: 

 

 17 april – Witte Donderdag  Heilig Avondmaal 

 19.00 uur in Sijbekarspel 
 

18 april – Goede Vrijdag   Passielezingen en -liederen 

 19.00 uur in Benningbroek 

 

19 april – Stille Zaterdag   Paaswake 

21.30 uur in Wognum 

 


